Tekst voor een uitnodiging

Bent u blij? Het lijkt een simpele vraag en het zou mooi zijn als iedereen meteen ja zei... Met
blije verzen van vrolijke dichters wil Erik u alvast trakteren op inspiratie. Vitamines voor
volhouders. Want ondanks alle wereldellende blijft u wel stand houden. En dat mag met
enige blijheid gevierd worden. Opgelet : niet voor zuurpruimen!

Blij Vers. Vitamines voor lichaam en ziel.

Erik Burke heeft jarenlange ervaring met literaire conférences. In BlijVers serveert hij op
interactieve wijze en met de knipoog een brede waaier aan blije citaten van ondermeer
Simon Carmiggelt, Toon Hermans, Hugo Matthysen en vele vele anderen...

Suggestie voor een voorwoordje

Erik Burke noemt zichzelf de uitvinder van de literaire conférence. Waarmee hij bedoelt dat
hij het gesprek aangaat met zijn publiek. Niet met platvlioerse humor, maar met poézie en
heel veel glimlach.

Het begon lang geleden met “De Dichter en De Chef”. Waarna hij de kunst verfijnde met
“VertederDingen” en “Prioritijd”.

Nu is er dus Blij Vers. Zelf noemt hij het zijn meest vrolijke voorstelling, maar Erik kennende
zal hij ons wel opnieuw prikkelen met enkele filosofische kronkeltjes...

U mag citaten verwachten van zijn helden in het lichte genre : Simon Carmiggelt, Toon
Hermans, Hugo Matthysen... om er maar enkele te noemen. Maar wees gerust, u krijgt ook
ruimschoots de kans om zelf uw blije versjes te kiezen.

Wie is Erik?

Erik Burke studeerde af als laureaat Toneelspeelkunst met grote onderscheiding, aan de
Studio Herman Teirlinck. Tot zijn bekendste tv-werk behoort onder andere de rol van agent
Geert in "Wittekerke" of de kale openbare aanklager in "Deman". Bij jongeren werd Erik
Burke een vertrouwd gezicht, als de gevaarlijke Ko in de succesvolle Ketnet-reeks "Galaxy
Park” en recent als de mysterieuze meneer Parmentier in “GameKeepers” - ook voor Ketnet.

Er zitten veel woorden in zijn hoofd, want momenteel vertelt hij ook het aangrijpende
verhaal “WonderLijk” en “Een mens is geen steen”.



